
ONDERSCHEIDING VOOR MARIANNE 

 

WAT EEN DAG! 

 

Terwijl wij, Erna en ik (Maureen) al op zoek waren naar onze plaats in het theater 

van het Kulturhus Borne rommelde Marianne nog lekker even in huis. De thuiszorg 

was wel erg vroeg en ook Jan liep wat druk rond. Iets na 09:00 uur was Jan dan ook 

genoodzaakt Marianne te vertellen waar ze rond 10:00 uur verwacht zou worden.  
Tot die tijd wist Marianne helemaal niet van het speciale event wat mede voor haar 

georganiseerd werd. Versierde tafels, mooie verse bloemen en oranje taartjes alles 

stond klaar om de te onderscheiden mensen te verwelkomen. 
 

Vrijdag 25 april werd voor 10 mensen een hele mooie, liefdevolle en vooral 

heugelijke dag. Mooie woorden van de burgermeester, familie en vrienden 

aanwezig. Marianne was na de pauze de gelukkige. Na mooie woorden werd ze 

geridderd in de orde van oranje Nassau, wat een ongelooflijke mooie titel en grote 

eer. Wij zijn trots en zelfs meer dan dat. Marianne van harte proficiat! 
 

Foto: Marianne krijgt bloemen uitgereikt 

 



Foto: een dia met een foto van Marianne en de tekst: ”Ik kom op voor gerechtigheid, 

daar zal ik altijd voor strijden.” 

 



Foto: Marianne in de schijnwerper 

 



 
Foto: feestelijk gebak met een oranje tintje 

 

 



 
Foto: een feestelijk bloemstukje op tafel 

 

 

 

 
 

 


